
De jongenskostschool van Eke

COLLECTIE
Privécollectie Manuel Van den Abeele

INVENTARISNUMMER
MVDA_20210518_008

BESCHRIJVING
In 1875 kwamen de zusters van de Congregatie van Kindsheid Jesu naar Eke.  Dit op verzoek van toenmalige parochiepriester
Goossens.  Goossens wou dat de wees- en straatkinderen van Eke degelijk onderwijs kregen. Hij vond dat de zusters van Kindsheid
Jesu de geschikte personen waren om dit onderwijs te verschaffen.
De zusters hebben zich generaties lang ingezet voor de Eekse jeugd.  Ze waren eveneens actief in de ouderenzorg in de parochie. 
In 1926 startten de zusters een kostschool voor jongens. Deze kostschool was voorbehouden voor  jongens van 5 tot 9.  De postkaart
toont de schoolgebouwen.
De jongenskostschool bestaat vandaag niet meer, maar op dezelfde plek is er wel nog een Vrije Gemengde basisschool.

OBJECTTYPE
postkaart

PLAATSEN
Nazareth

DATERING
jaren 1930

TREFWOORD
Kindsheid Jesu, kostschool, Eke


	De jongenskostschool van Eke
	COLLECTIE
	INVENTARISNUMMER
	BESCHRIJVING
	OBJECTTYPE
	PLAATSEN
	DATERING
	TREFWOORD


