
Processie in Deurle

COLLECTIE
Feestcomité Deurle

INVENTARISNUMMER
FcD026

BESCHRIJVING
Het was pastoor Van de Putte die begin de jaren 20 de processie meer luister wou bijzetten. De oorspronkelijke route was via de
Kerkweg, de Pontstraat, de Ph. de Denterghemlaan en de Dorpsstraat. Pastoor Van de Putte verlengde de omloop door eerst langs de
Dorpsstraat te gaan naar het St-Antoniuskappeletje. Wegens de toename van het verkeer werd onder impuls van pastoor Gabriëls
terug de oude route genomen. Het O.L.-Vrouwbeeld, dat in 1986 zorgvuldig werd gerestaureerd en in onze kerk kan bewonderd
worden (halverwege aan de rechterkant, een schitterend beeld met crèmekleurig moiré-zijden kleed versierd met goudbrokaat en een
mantel in marineblauw fluweel), een beeld dat in de processie prominent werd meegedragen. Ook het zeilschip dat in de huidige
Kristoffelkapel tentoongesteld is, werd in de processie meegedragen.

TREFWOORD
Deurle, processie
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