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COLLECTIE
Privécollectie Manuel Van den Abeele

INVENTARISNUMMER
D_MVDA_MVDA_2020_dekendeinze

BESCHRIJVING
Cyriel Van Laere werd in 1871 in Zomergem geboren. In 1895 werd hij tot priester gewijd. Cyriel had er al een loopbaan als leraar,
onderpastoor en parochiepriester opzitten toen hij in juli 1928 toen hij in juli 1928 tot deken van Deinze benoemd. De benoeming van
een nieuwe deken was in die jaren een belangrijk gebeuren.



Op 21 juli 1928 werd er zelfs een stoet ter ere van deken Van Laere georganiseerd. De stoet was niet enkel voorbehouden voor
religieuzen. De gewone Deinse burger deed ook mee. De praalwagens waren eveneens niet louter religieus geïnspireerd. Zo bracht
een praalwagen de gebeurtenissen aan de IJzer tijdens de Eerste Wereldoorlog in herinnering.

Cyriel komt vanzelfsprekend verschillende keren op de foto's voor. Hij is de kalende man (zonder bril) in soutane. Op de tweede foto
wordt de deken begroet door toenmalig Vinkts burgemeester Van Landuyt.  Cyriel Van Laere zou tot zijn pensioen in 1951 deken van
Deinze blijven. Hij overleed in 1956 in zijn geboortedorp.

OBJECTTYPE
foto

PLAATSEN
Deinze

DATERING
21/7/1928

TREFWOORD
Deken Van Laere, stoet, Deinze
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